
Liturgische schikking Pasen, 20 april 2025, Oostwold 
gemaakt door Lineke Hut en Zwanie Akkerman. 

De lezing voor vandaag is uit Johannes 20: 1 tot 18 
Jezus zei tegen haar: Maria! 
Ze draaide zich om en zei: Rabboeni! 
De kernwoorden in dit verhaal zijn tranen, vreugde en omkeer. 

Paasmorgen. Het licht breekt door. Alles wordt nieuw. 
De dood overwonnen, een nieuwe toekomst breekt open, door onze tranen heen. 
We volgen Maria in haar weg van rouw en gemis,  naar de overweldigende ontmoeting met Jezus, 
haar levende Heer. 
Een explosie van vreugde. 
Deze is terug te zien in de schikking, het kruis staat rechtop in een bloeiende tuin vol witte 
bloemen. 

Tuin van licht, tuin van vreugde. 
Lente bodes, 

Tekenen van een nieuw begin 
Een nieuwe wereld. 


